
[geen titel, geen ondertiteling, geen doelgroep] 
Geschreven door een kind met een blauwe blouse en zwarte broek 

 

dit is een tekst gekneed door grote handen 

met zware voeten die door gangen stampen 

deuren die sluiten in de naam van structuur 

 

dit is een tekst gewogen door 54 volwassenen  

in een kleine zaal van een “plat educatief” Theater Kikkerland 

omcirkeld door preventief en proactief beleid, subsidieaanvragen  

en vergaderingen met koffie in kartonnen bekers 

waar ‘verbeelding’ valt in één zin met ‘decentralisatie’, 

‘transportkosten’ en ‘meetbaarheid per kwartaal’ 

 

in deze zaal staan karaffen water  

die bij het omhoog steken bijgevuld worden 

op tafels waar nooit iemand op springt 

wordt er vergaderd, gedebatteerd,  

gelachen met beleidstermen en een beamer 

tot het kind de kamer allang heeft verlaten 

zelf heeft gekookt 

en zich na een film in slaap heeft gescrold  

 

kon deze tekst maar zonder woorden 

zonder stropdas, zonder slotzin 

had hij maar een sexy Vlaams-Nederlandse titel  

die iedereen begrijpt, iets zoals:  
 

L’embarras du choix of Brotherlove 
 

maar deze tekst heeft alleen maar aanhalingstekens  

lange woorden die je onderstreept met een rode stift 

gelukkig is deze tekst geschreven door een kind 

en die zijn écht niet zo anders 

 

want als je met die rode stift 

alle vlekken op een koe verbindt, 

krijg je een giraffe  

die zich verstopt in de garderobe (met een zachte g) 

 

kinderen weten dat nog: 

dat theater begint met een kartonnen doos  

in een Paleis, een hobbelpaard 

een lamp die flikkert 

en iemand die zegt ‘doe alsof’ 

en het gebeurt 

 

iemand zegt: 

(met zachte g) “ik ben een berg” 

en ze geloven het 

want hij is stil  

en zwaar 

en hij ruikt naar regen 

 



hij zingt een lied over de zee in het Nederlands 

maar als je heel goed luistert, is het Vlaams 

met schelpen ertussen  

van de Action  

en plakband nog aan de rand 

 

misschien begint het daar 

in een zin 

die halverwege besluit  

iets anders te worden 

een leestekening, een Bambiraptor 

een vis in een jas 

 

of gewoon: 

een koe met strepen  

die ook wel eens  

iemand wil aaien 

 

dan maakt het niet uit of het bijt 

of hoeveel geld er is 

of zijn gedrag ‘grensoverschrijdend’ heet 

 

dan is het gewoon 

voor een kind  

bijna onmogelijk 

om het woord theater uit te spreken 

zonder dat zijn wenkbrauwen bewegen 

 


